
1 Dyslexie de baas!

Hoofdstukken

Dictee

Gedicht van Jeroen

Het is misschien niet te geloven
Maar bij mij dansen de letters voor mijn ogen
Het gaat niet zo goed als bij de rest
Al doe ik voor 200%mijn best

Een 4 voor dictee, ik hoor ze denken: ‘wat is die Jeroen dom’
Maar twijfelen aanmijn eigen verstand dat is pas echt stom
Ik ben echt niet anders dan een ander kind
Ik ben alleenmaar woordenblind
Somsword ik er echt verdrietig van
Het lijkt alsof ik niks van de spellingsregels begrijpen kan
Soms doe ik stoer of vervelend tegen de juf en andere kinderen
Net alsof ik zomijn verdriet kan verminderen
Want pijn doet het, geloof memaar
Jullie dictee is af en ik benweer niet klaar
Een proefwerk zie ik met buikpijn tegemoet
Al doe ik nog zomijn best, ik weet: het gaat niet goed
Ze zeggen dat ik ermeemoet leren leven
Enme altijd voor 100% zal moeten blijven geven

Jeroen, 12 jaar
(Bron: Balans Belang, nummer 7, 8 juli 2002)


